
 
 
 
 

 
 
 
 

December 2023/Januari  2024 

 
 
Nieuwsbrief Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn 
Onze Oecumenische Basisgemeente staat open voor allen die buiten en binnen de kerken op 
zoek zijn naar zingeving, religie en de betekenis daarvan in de maatschappij. Wilt u meer van 
ons weten ga dan naar onze website:www.oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl 
 
Vieringen najaar 2023/voorjaar 2024 
In het afgelopen najaar stonden we stil bij thema’s die te maken hadden met dood en leven, 
aansluitend op een leerhuis  van dezelfde strekking. Ter afsluiting luisterden we naar de 
verstilde muziekklanken van een requiem. Maar het aards bestaan voor de achterblijvers 
gaat verder. Daarom volgde een  thema over hedendaagse profeten om in de kerstviering nu 
uit te komen bij het hoopvolle verhaal over een nieuw begin bij de geboorte van Jezus. 
In het nieuwe jaar zullen we daarop voortborduren met een serie nieuwe thema’s. 
Tijdens de vieringen proberen we er achter te komen wat bepaalde mensen of groepen 
mensen bezielt en wat hen gaande houdt. De vieringen leveren bijzondere momenten te 
midden van alles wat we doen. Er is gelegenheid tot ontmoeting, tot bezinning en het vinden 
van woorden van wijsheid. We zingen daarover en soms luisteren we daarbij ook naar 
muziek. We vinden hier inspiratie om onze weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en 
maatschappelijk. 
 
Kerstviering 24 december 2023 
Plaats: Gebouw Doopsgezinde Gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn 
Aanvang: 20.00 uur 
Thema:  Een goed verhaal: Er is een kind geboren! 
De kerstnacht is het begin van twaalf dagen en nachten tot en met Driekoningen. Waarom is 
deze nacht zo anders dan andere nachten? De hemel komt naar de aarde. De geboorte van 
Jezus brengt ons elk jaar weer van het donker naar het licht. In de viering klinken, dankzij ons 
koor, nieuwe en oude kerstliederen. In vier levendige verhalen vertellen het ezeltje, de 
engelen, de herders en de herbergier over hun ervaringen tijdens de bijzondere nacht van 
Jezus’ geboorte. Het ezeltje draagt Maria op de lange reis naar Bethlehem. De engelen gaan  
op missie naar de aarde. De herders ervaren het licht aan den lijve en de herbergier wordt 

tijdens het stofzuigen verschillende malen gestoord door onverwacht bezoek. De viering 

eindigt met het vrolijke ‘Twelve days of Christmas’. 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 7 januari 2024 
Plaats: Gebouw Doopsgezinde Gemeente ,Paslaan 6, Apeldoorn 
Aanvang: 10.30 uur. 
Tijdens deze bijeenkomst is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten en goede wensen 
voor elkaar uit te spreken. Geheel volgens de traditie zal de voorzitter van de stichting OBA 
een nieuwjaarstoespraak houden. Daarnaast is er alle ruimte om een inhoudelijke bijdrage 
te leveren (tekst, muziek of wat dan ook) om zo in het begin van het nieuwe jaar te zorgen 
voor bronnen van licht en leven. Aty en Heleen B. zorgen voor koffie/thee. 
Wil je ook iets doen? Meld dit dan bij Aty en van den Brink, via mail: 
a.van.den.brink@chello.nl of via whatsapp of telefoon: 06 12 93 91 28. 

http://www.oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl/
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Basisvergadering 19 januari 2024 
Plaats: Buurtcentrum De Groene Hoven, Koninginnelaan 280,  Apeldoorn 
Aanvang: 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur 
Thema Na de Pauze: “Het stond in de krant!”. 
Bij alle berichten die je in de krant leest kan er zomaar een bericht zijn waar je mee blijft 
rondlopen omdat het je raakt in positieve of negatieve zin. Wij vragen jullie om die krant of 
dat krantenartikel mee te nemen om daarover na de pauze in kleine groepjes te praten. 
 

 

Poëziemiddag dinsdag 23 januari 2024 

 

 

 

 

 

Voorafgaand aan de landelijke Poëzie-week houden wij onze Poëziemiddag. Op deze middag 

dragen wij zelf gedichten voor. Gedichten die we mooi vinden, om welke reden dan ook: 

ontroerend, diepzinnig, vermakelijk, vrolijk, droevig. Het mag een eigen gedicht zijn of een 

gedicht van iemand anders. Alle poëzie is welkom. Doe mee, of kom in ieder geval luisteren! 

Wil je een gedicht inbrengen op deze altijd sfeervolle en gezellige poëziemiddag, geef je dan 

op bij een van de hieronder vermelde personen. Bij hen kun je ook terecht voor meer 

informatie. Er wordt ook weer een boekje gemaakt met alle ingebrachte gedichten, dat op 

de middag wordt uitgereikt. De uiterste inleverdatum voor de gedichten: 11 januari 2024! 

Datum  Dinsdag 23 januari 2024. 
Tijd  14.00 – 16.30 uur. 
Plaats  Doopsgezinde kerk . 
Kosten  € 6,00 p.p. inclusief boekje. Contant afrekenen is niet mogelijk. Wij verzoeken 

  u de bijdrage vooraf over te maken op bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 

  t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. ‘De Groene Hoed, poëziemiddag 23 

  januari 2024’. 

Info/opgeven Wim Meekers per email:  wfmmeekers@online.nl, (06) 51 69 78 83. 

Gedichten -in Word-opmaak! - eveneens sturen aan Wim Meekers en 

uiterlijk inleveren op 11  januari 2024!. 

 

Indien u geen prijs stelt op volgende nieuwsbrieven, verzoeken we u dit per e-mail te 

melden: info@oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl 
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