Februari 2025

Nieuwsbrief Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Onze Oecumenische Basisgemeente staat open voor allen die buiten en binnen de kerken op zoek zijn naar
zingeving, religie en de betekenis daarvan in de maatschappij. Wilt u meer van ons weten ga dan naar onze
website:www.oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl

Vieringen voorjaar2025

In de vieringen bespreken we thema’s waarbij indringende vragen aan de orde komen. Het is hard nodig
dat we elkaar daarbij sterken en inspireren om te blijven geloven in vrede. Met verhalen over praktische
wijsheid en richtingwijzers in het leven proberen we verder te komen. Hoe gaan we om met de
onvolmaaktheid die ingebakken zit in de schepping en dus ook in mensen? Is er nog mededogen? Is er een
visioen waaruit we hoop kunnen blijven putten op een betere wereld?

Tijdens de vieringen proberen we erachter te komen wat bepaalde mensen of groepen mensen bezielt en
wat hen gaande houdt. De vieringen leveren bijzondere momenten te midden van alles wat we doen. Er is
gelegenheid tot ontmoeting, tot bezinning en het vinden van woorden van wijsheid. We zingen daarover
en soms luisteren we daarbij ook naar muziek. We vinden hier inspiratie om onze weg te gaan, alleen en
samen, persoonlijk en maatschappelijk.

Viering zondag 2 februari 2025

Plaats: Gebouw Doopsgezinde Gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn

Aanvang: 10.00 uur

Thema: Een dwaze moeder in Israél

De viering van 2 februari gaat over Rispa, een van de meest onbekende vrouwen uit de Bijbel. Haar verhaal
staat in het Bijbelboek 2 Samuel, hoofdstuk 21. Koning David laat haar twee zonen doden en hangt hen op
als prooi voor vogels en wilde dieren. Hij verbiedt hun begrafenis. Dan komt Rispa in actie. Maandenlang
zal zij ’s nachts de wilde dieren en overdag de vogels wegjagen van haar dode zonen. Het is een verhaal
van duizenden jaren geleden, dat nog steeds actueel is in verhalen van vrouwen die opkomen voor recht.
Deze viering is voorbereid door Herma van Kampen, Greetje Vermeulen en Kees Posthumus.

Basisvergadering vrijdag 14 februari 2025

Plaats: Buurtcentrum De Groene Hoven, Koninginnelaan 280, Apeldoorn

Aanvang: 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur

Na-de-pauze: In het na-de-pauze-gedeelte van de basisvergadering in februari kijken we terug op de
viering over Rispa. Een vrijwel onbekend verhaal van duizenden jaren geleden helpt ons op weg verder na
te denken over verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid. De verhalen over Rispa en Antigone, een Grieks
drama, zijn de eerste voorbeelden van gewone mensen die zich verzetten tegen onrecht. Wat zeggen die
verhalen ons, in deze tijd? Welke voorbeelden zien wij nu, in tijden van Trump en verrechtsing? Hoe kun je
denken over noodlot en keuze?

Indien u geen prijs stelt op volgende nieuwsbrieven, verzoeken we u dit per e-mail te melden:
info@oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl
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